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VOORBEREIDING

Welkom
Orgelspel Tierce en Taille uit Suite du second ton — Jean-Adam Guilain
Aansteken van de tafelkaarsen
Stilte
We gaan staan.

Aanvangslied Zangen van Zoeken en Zien 107 — Vol van verwachting

1. Vol van verwachting zijn wij gekomen,

om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

2. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

3. Samen gekomen om te gaan vieren

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Groet
voorganger Genade en vrede van God de Nabije
en van Jezus Christus.

allen Amen.

Bemoediging

vg Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
allen die hemel en aarde gemaakt heeft,

vg die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat wat zijn hand begon.

Drempelgebed
vg Eeuwige, Genadige,
hier zijn wij in de ruimte van deze kerk,
besloten genoeg, ruim genoeg, menselijke maat.
En tegelijk zijn wij in die onbegrensde ruimte die Gij zijt,
alles en iedereen omvattend.
allen Omvat ons en bescherm ons.
Raak ons aan, beroer ons
met die allesomvattende liefde van U.
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vg Ja, wees bij ons, verzacht ons, wek de liefde in ons,
vervul ons met levensmoed,
met kracht om te handelen
naar wat wij weten en beseffen.

allen Verbind ons met elkaar in dit uur,
voeg ons tezamen in geloof, hoop en liefde.
Amen.

Psaim139:1en8 Heer, die mij ziet zoals ik ben

Inleiding op de viering door Carin
Lied van de regenboog

1. Ze zeggen, als je anders bent dan hoor je er niet bij.
Ze doen alsof je niemand bent als je niet bent als zij.

Ze zeggen, als je anders bent dan hoor je er niet bij.

Ze doen alsof je niemand bent als je niet bent als zij.
Maar kijk eens naar de regenboog.

Zie jij het soms gebeuren dat van de zeven kleuren
bijvoorbeeld rood of groen — er één niet mee mag doen?
Nee, de één staat naast de ander, en ze zijn zoals je ziet
steeds verbonden met elkander.

Kunnen mensen dat dan niet?

2. Ze zeggen: als je anders bent dan kun je beter gaan.
Alsof je nooit geboren bent dat is toch geen bestaan?
Ze zeggen: als je anders bent dan kun je beter gaan.
Alsof je nooit geboren bent dat is toch geen bestaan?
Refrein Want kijk eens naar de regenboog...

Bijdrage door Esra Micha en Fenneke

Lied 833 —1x Engels, 2x Nederlands — Neem mij aan zoals ik ben

We gaan zitten.

WOORD

Gebed

Schriftlezingen Jesaja 43 :1t/m5aenLucas 10 : 25 t/m 37
door Peter

Lied 789  Delf mijn gezicht op



Gedicht Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens (Okke Jager) door Geert-Jan

Verraadt ons aller angst zich niet

in wie het leven weerloos liet?

De glasglans stemt de blazer mild.

De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens?

Uitleg en verkondiging

Lied 568-a Ubi caritas (5x)

ANTWOORD

Gebed van feest en fonkeling door Geert-Jan'
Dank- en voorbeden
Stil gebed
Gezamenlijk gebed: Aramees Onze Vader
allen Bron van Zijn,
die ik ontmoet in mijn ontroering over wat is.
Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij — maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
dan valt uw en ons verlangen samen in ons handelen.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons ketenen aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit U wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Amen.

! Uit: Grace like glitter, resources for pride, Alex and Jo Clare Young (eds), Wild goose
resource group. Deze teksten zijn een vertaling van teksten gemaakt door de “lona
Community’s LGBTQ+ Common Concern Network” onder redactie van Alex en Jo Clare-
Young. Tekst van Jo Clare Young, vertaling Fenneke/lona Community vertaalgroep
Nederland



Diaconale mededelingen / inzameling

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied (staande) Ongestraft mag liefde bloeien
(t. Sytze de Vries, melodie lied 791)

Allen

1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.

Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron.

Groep | Groep I

2. Laat de liefde maar gebeuren, 3. Niemand houdt de liefde tegen,
als een wonder van het licht, waar zij langs de straten gaat.

als een regenboog vol kleuren, Wie met liefde is gezegend,

door de hemel zelf gesticht. koestert wie om liefde gaat.

Allen

4. God verhoede dat er iemand,

in de liefde wordt gekrenkt.

Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

Groep | Groep I

5. Liefde vraagt ons om ontferming, 6. Wie voor liefde is geschapen
tegen wie haar vlammen dooft. vreest ook niet bij tegenwind.
Wie haar rechten wil beschermen, Liefde is het hemels wapen
vindt in liefde zelf geloof. dat de angsten overwint.

Allen

7. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.

Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!

Wegzending en Zegen
Allen zingen: Amen

Orgelspel Toccata en Finale — Heer Uw licht en Uw liefde schijnen —
Martin Mans



Drukwerk flyer: Gemiva/Koetshuis

Als je meer wilt weten, ontmoeten of doen

Na de dienst kun je de mensen met een ‘regenboog-schaapje’- button
aanspreken met vragen over deze dienst én vragen over queer zijn in de kerk. Als
je meer over Wijdekerk wilt weten, loop dan even bij hun tafel langs. Marisca
Blokpoel kan namens Wijdekerk vragen beantwoorden.

Hier een overzicht van een aantal organisaties en activiteiten die aansluiten bij
deze regenboogviering.

Christenqueer

ChristenQueer biedt mensen die tot de LHBTI-doelgroep behoren en die zich
aangesproken voelen door de Bijbel, een veilige plek waar ontmoeting centraal
staat. Bijvoorbeeld door regionale ontmoetingen en een jongerengroep. Ook gaan
ze graag het gesprek aan over homoseksualiteit en christen-zijn in kerk en
samenleving. https://www.christenqueer.nl/

Geloof en transgender

Geloof en transgender Zuid-Holland-Zuid heeft twee gespreksgroepen die 4-6
keer per jaar samenkomen in Barendrecht. Een groep voor transpersonen en een
voor ouders van transpersonen. Voor meer informatie:
transgenderengeloofzhz@gmail.com of ga naar Facebook: Geloof & transgender.

Wijdekerk

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-persoon
of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. Wij vinden dat je jezelf moet kunnen zijn in
jouw kerk. Stichting Wijdekerk biedt een netwerk via Facebook, Instagram,
persoonlijke ontmoeting, TafelTijd, oudergespreksgroepen en de jaarlijkse
Wijdekerkdag. Ook staat er een kaart op de website met informatie over de
toegankelijkheid van kerken voor queer mensen. https://www.wijdekerk.nl/

John Blankenstein Foundation

De stichting draagt de naam van John Blankenstein, in de jaren 80 en 90 een van
de beste scheidsrechters op de Nederlandse velden. Hij werd door veel
voetballers geprezen om de manier waarop hij wedstrijden leidde. Hij heeft er
nooit een geheim van gemaakt homoseksueel te zijn en liep daarmee voorop in
de voetbalwereld. Hierdoor liep hij ook tijdens zijn carriére tegen veel dingen aan
met betrekking tot zijn geaardheid. Deze stichting doet onder andere workshops
met sportclubs rondom inclusiviteit. https://www.johnblankensteinfoundation.nl/

Hivos

Hivos gelooft in een wereld waar ruimte is voor diversiteit. Waar je vrij bent om
jezelf te zijn en waar je mag samenzijn met wie je wilt. Maar wist je dat er in
ongeveer zeventig landen nog steeds anti-homowetten bestaan? Soms staat er
zelfs de doodstraf op homoseksualiteit. Hivos werkt aan gelijke rechten en de
vrijheid om jezelf te kunnen zijn. We helpen LHBTIQ+ bewegingen in Afrika, Azié
en Latijns-Amerika te ontwikkelen tot sterke, invloedrijke en zelfstandige
organisaties. https://hivos.nl/free-to-be-me/
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